Dames & Heren,

Waarom muziek maken?
Waarom gedichten schrijven?
Waarom schilderen?

Zouden we zonder kunst kunnen leven?

Nee, want zonder kunst waren we niet daar, waar we nu staan. Het innoveert, het brengt de
maatschappij in beweging; het wiel, de boekdrukkunst, vliegtuigen, rontgenfoto’s, computers,
etcetera.

Sinds de mensheid bestaat wil ze creéren, bedenken, uitvinden.

De mens is een sociaal wezen, hij wil communiceren. Verbinden. En dat niet alleen.
Kunst opent onbekende paden.

Kunst verbreedt je gedachten.

Kunst verrijkt je leven.

Kunst verbindt.

Kunst maakt ons mens.

Is universeel.

Wij, mensen, hebben kunst nodig om de essentie van het leven te begrijpen. Iets betekenis te geven.
Het leven is niet alleen maar eten drinken werken en slapen. Er is meer, en dat meer, is kunst.

Kunst is er om je hersens te prikkelen

Kunst is er om op een nieuwe manier naar dingen te kijken. Zoals kinderen iets voor het eerst zien en
zich verwonderen.

Waarom ik dit nu vertel? Omdat er al een tijd, ja allang voor de lockdown, een grote crisis in de
culturele sector heerst. Ik word geraakt doordat ik zie dat talentvolle artiesten, musici, kunstenaars,
het niet meer volhouden. Geremd worden in hun creativiteit. Want ze kunnen er niet meer van leven.
De kunst heeft hulp nodig om te overleven.

De overheid ziet kunst niet als een verrijking van het leven, maar ...ja als wat?

Het is verdrietig maar langzaam verdwijnt de kunst, naar de achtergrond van de maatschappij.

En dan nog heel even...muziek

Muziek is abstract

Muziek reflecteert je zijn

Muziek raakt direct je diepere laag emoties
Muziek komt in de diepe krochten van je ziel
Muziek is er om te troosten

Muziek is om vrolijk te worden

Muziek kan je transporteren naar een andere wereld
Het verrijkt het leven

Het verrijkt je gedachten

Het verrijkt je relatie

Het verrijkt je kijk op het leven

Het geeft je ziel een booster

Het verbindt en inspireert.

En ik laat me niet gek maken, door de overheid die kunst niet als een noodzakelijk onderdeel van de
maatschappij ziet.

Geen maatschappij zonder cultuur.
Cultuur is de basis, de belichaming van de beschaving.

Ik zal doorgaan, omdat ik niet anders kan. Ook als ik genegeerd word.



